Kroniek abdijtuin Egmond
januari t/m april 2025

Na een zachte winter is het inmiddels volop voorjaar
geworden. Het groen springt uit de knoppen en de
Stinzenplanten (foto Kievitsbloem) bij de Beek raken nu al
weer bijna uitgebloeid. Bij het Paasdiner konden de
broeders en gasten genieten van de eerste verse asperges
uit de eigen grote moestuin. Kortom tijd voor “groei en
bloei”.

Een greep uit onze activiteiten:

2 nieuwe groenvakken parkeerterrein

De meest in het oog springende winterklus is wel de
aanleg geweest van 2 nieuwe groenvakken op het
parkeerterrein bij de abdijwinkel. Het was een al lang
levende wens van de abdij om het parkeerterrein groener,
aantrekkelijker en bezoekersvriendelijke te maken. Dat is goed
gelukt heb ik van diverse mensen gehoord. Volgens sommigen mag er nog wel wat meer groen
komen, maar voorlopig even niet, want het was een pittige
klus, zwaar en veel werk. Met z'n allen hebben we er ca. 40
mensdagen aan besteed, met bij diversen de nodige
spierpijn en rugpijn. De totale kosten bedroegen ca.

€ 1500,- (vooral de beplanting). Helaas heeft Landschap
Noord-Holland onze aanvraag voor een bijdrage uit het
Groenfonds afgewezen; het project was” niet groen genoeg”.
Het resultaat is om trots op te zijn; 4 duidelijke
parkeerplekken voor minder-
validen, groenere en autoluwe
winkelentree.

De winterperiode is ook een
tijd voor andere klussen, zoals
klein onderhoud aan gebouwen, interieur en (tuin)gereedschappen.
Zo zijn de tractor en de bosmaaiers gerepareerd en zijn de
zonnepanelen (op het dak van de winkel) schoongemaakt, zodat ze
weer meer stroom opleveren. Ook is het tuinmeubilair opgeknapt (en
inmiddels weer in de tuin geplaatst). Klinkerstraatjes zijn herstraat
en de dakramen in de grote plantenkas hebben weer nieuwe kabels
en gesmeerde katrollen gekregen.

Buurkerk

Jullie hebben ook veel energie
gestoken in het aftoppen van de
beukenhagen bij de buurkerk en
langs het pad naar het broederkerkhof. Het ziet er nu weer “strak”
uit, met zelfs een klein boogje op de kruising van 2 paden. Van de
afgezaagde takken is een mooie takkensingel gemaakt bij de oude
abdijmuur. Wij vinden het een veilige en uithodigende
nestgelegenheid voor vogels en nu maar hopen dat dit wederzijds
is.

Andere delen van de abdijtuin

Ook andere delen van de abdijtuin hebben veel aandacht gehad;
De PAX-tuin (bij de oude ingang) ziet er door alle aandacht weer
aantrekkelijk uit. De beide moestuinen zijn “voorjaarsklaar”
gemaakt, paden geschoond, plantbedden bemest, etc. Ook andere
delen, zoals de Vlindertuin, de Kruidentuin, de Strabotuin en de
tuin van broeder Cor staan er weer vers bij. Hier en daar zijn oude plantjes vervangen door jong
groen en jonge zelfgekweekte stekjes uitgeplant. Ook het Vleugelpark is opgeschoond. Er wordt
wekelijks en maandelijks veel werk verzet, vaak zonder dat je dit “een, twee drie” eraan afziet.




Parkweide:

De Parkweide is nu weer helemaal in oude staat gebracht,
na de grote graafwerkzaamheden voor de aanleg van de
verwarmingsleidingen. De beide bloembedden zijn weer
ingezaaid -en worden nu vanwege de droogte- regelmatig
besproeid, het grasveld is bijgewerkt, er is een
Christusdoorn (boom, zonder stekels) geplant en er is een
zandheuvel aangelegd. Hierin kunnen gravende insecten
heerlijk nestelen (en nu maar hopen dat dit ook gebeurt).

Het gebied bij de Sacristie is opgeknapt. Er is een boom
gekapt die gevaarlijk dicht tegen het dak was aangegroeid.
Daarna hebben we deze tuin opgeknapt en nieuwe planten
en struiken geplant. De takken zijn versnipperd en
uitgespreid op het wandelpad langs de Beek. Zo krijgt alles weer een nuttige functie.

Klokkenstoel

En zomaar opeens was er uiteindelijk (na 2 afwijzingen)
een goedkeuring van de gemeente voor het plaatsen van
een klokkenstoel op het broederkerkhof. Ook voor de
tuingroep zomaar opeens een extra klusje. De kerkklok (hij
luidt echt!) en de spits zijn afkomstig van de katholieke
kerk die in (het centrum van) Egmond-binnen in 2024 is
afgebroken. De fundering is gelegd en fa. Tervoort heeft
de opbouw gemetseld. Hopelijk is de constructie klaar voor
de “Dag van de Overledenen” (23 mei).

En verder...

Wisten jullie dat de maandelijkse ecologische wandeling (onder begeleiding van Marie-Anne) een
groot succes zijn? Oorspronkelijk zouden we die in 2024 alleen in de zomer doen, maar er was
zoveel belangstelling dat we nog tot in november wandelingen hebben georganiseerd. De
wandeling wordt door de deelnemers erg gewaardeerd. Telkens met zo'n 15 geinteresseerde
deelnemers. Zaterdag 31 mei is weer de eerste (maandelijkse) wandeling van 2025.

Ook hebben we vorig jaar een leuke foto-speurtocht (verkrijgbaar bij de boekenhoek in de
abdijwinkel) voor kinderen gemaakt, die over het hele
abdijterrein leidt.

On langs heeft één van de tuinvrijwilligers vangbakjes voor
de “Aziatische Hoornaar” opgehangen. Dit insect dreigt door
de klimaatverandering ook “boven het Noordzeekanaal” voor
te komen. Het is een "moordenaar” van bijen en andere
nuttige insecten.

Dit voorjaar hebben we de eerste Berenklauwen en Japanse
duizendknopen al weer verwijderd. Het zijn mooie planten,
maar erg wildgroeiend en verdrukken dus de “gewenste”
planten.

Zomaar gespot in de tuin van br. Cor, op 27 april: De eerste Kolibrievlinder, fladderend, met
z'n lange tong likkend aan de bloem van een smeerwortel.

Om te noteren:

. Eerstvolgende maandelijkse werkdag: zaterdag 10 mei;

. 23 mei, dag van de overledenen, avondbijeenkomst bij
0.a. de Herinneringsboom,

. Jaarlijkse Abdijmarkt: zaterdag 13 september.

Hartelijke groet en fijne zomer gewenst,
Henk, 30 april 2025




